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Bezoek regelmatig
de website 

www.zjwameaktueel.nl 
en blijf zo op de hoogte
van álle activiteiten en 

ontwikkelingen in Swalmen, 
Boukoul en Asselt!

< Lees verder op pagina 2 >

Museum Asselt
In Asselt, tegenover het Dionysiuskerkje en naast boerderij Asselterhof, ligt 
Museum Asselt. Een unieke locatie, voor een uniek museum. Het museum 
bestaat al bijna honderd jaar! Maar gaat dit jubileum gehaald worden?
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Zjwamer

Vragen van 
de redactie 
Over welke onderwerpen zou u 
graag eens iets willen lezen in de 
Zjwamer Gezet? Kent u iemand 
voor de rubriek ‘Dit ben ik’? Of 
wilt u zelf een artikel aanleveren? 
Houd er rekening mee dat de 
redactie bepaalt of het bericht kan 
worden geplaatst en/of aange-
past moet worden. De volgende 
editie staat gepland voor septem-
ber 2023. U kunt tot 14 augustus 
een artikel aanleveren. 

OPMERKING: 
Voor het vermelden van activi-
teiten verwijzen we u graag naar 
www.zjwameaktueel.nl

Reageren? Stuur een mail naar 
zjwamergezet@gmail.com n

Historie
Het is het oudste nog bestaande 
museum van Limburg (op de originele  
locatie). De toenmalige plaatselijke 
pastoor Pinckers was de grondlegger 
in 1927. Hij begon met het verzamelen 
van attributen en gebruiksvoorwerpen 
uit de omgeving. Koster Loven hielp 
hem hierbij en ging op de fiets her en 
der spullen ophalen. In de bakoven van 
Asselterhof werd ruimte vrijgemaakt om 
dit alles te kunnen opslaan en tentoon-
stellen. De verbondenheid met de kerk 
van Asselt is altijd groot geweest en dit 
is nog altijd zo. Tot voor kort was pastoor 
Willems van Asselt nauw betrokken bij 
het museum. Van oudsher is de pastoor 
van Asselt namelijk ook voorzitter van 
de beheerstichting van het museum.

Actueel
In het museum kun je onder andere ar-
cheologische, historische, religieuze en 
volkskundige collecties bekijken. Ook 
wordt het verhaal van de Noormannen 
en de Franken verteld.
Bij baggerwerkzaamheden in de Maas 
vlakbij het museum werd een Noor-
mannenzwaard gevonden. Een recon-
structie van dit zwaard (gemaakt door 
de firma Mooneye uit Roermond) is te 
bezichtigen in het museum. Dit is één 
van de vele aanwijzingen dat er in 
Asselt en directe omgeving Noorman-
nen zijn geweest die gevochten hebben 
met de Franken. 
Ook zijn er vleugellansen gevonden, 
typisch voor de Franken (zie foto’s op 
de volgende pagina).

Aan alle verenigingen, stichtingen, 
clubs én onze middenstand in 
Swalmen het dringende verzoek 
om jullie activiteiten op de website  
ZjwameAktueel.nl te plaatsen.
Het is toch zonde om veel tijd te 
steken in het organiseren van een 
activiteit of evenement en dat er 
dan bijna niemand op komt dagen?
Niet iedereen is actief op Facebook 
en we horen veel te vaak dat een 
activiteit niet op de website stond.
Heb je nog geen inlog? Vraag deze 
dan aan via de website. n

Een reconstructie van het 
Noormannenzwaard (gemaakt door 
de firma Mooneye uit Roermond) is te 
bezichtigen in het museum. 
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Er zijn regelmatig wisselende tentoon-
stellingen te bewonderen. Zo is er ko-
mende zomer in Museum Asselt een 
kleine tijdelijke tentoonstelling te zien 
over grote en kleine zoogdieren die in 
Limburg leefden in het Pleistoceen(*). 

Toekomst
Hoe nu verder met het museum? “Door 
corona zijn we twee jaar lang gesloten 
geweest en waren er geen inkomsten.” 
meldt museummanager Victor Mostart. 
“Ook stijgende kosten, bijvoorbeeld 
voor energie, zorgen voor een toene-
mende druk op de financiële situatie. 
Het is 5 voor 12 voor het museum! Bij 
de gemeente en de provincie kan ge-
sproken worden over subsidies, maar 
toekenning hiervan is tegenwoordig 
geen vanzelfsprekendheid meer. En 
van alleen de entreegelden kunnen we 
niet rondkomen.
We werken met een groep van zo’n 
vijftig vrijwilligers, maar deze groep 
mensen veroudert. Om alle zondagen 
een bezetting rond te krijgen, blijft een 
gepuzzel. Nieuwe vrijwilligers zijn daar-
om zeer gewenst. Er zijn opleidingsmo-
gelijkheden voor rondleiders, maar ook 
voor het welkom heten van de bezoe-
kers en het toezichthouden zijn aanvul-
lende ‘handjes’ gewenst.”

Victor vervolgt: “Het museum zit in een 
transitiefase. We gaan, we moeten, met 
de tijd mee. Het gebruik van digitale 
middelen als touchscreens en QR co-
des moet de verhalen die we willen ver-
tellen ook voor de jeugd toegankelijker 
maken. De basisschool van Boukoul 
komt al  langs. Ook de andere basis-

scholen in Swalmen zijn aangeschre-
ven om op bezoek te komen. Waarom 
zouden scholieren een half uur in de 
bus gaan zitten om een museum te be-
zoeken, terwijl de eigen gemeente een 
prachtig museum heeft? 

Samenwerking met andere (kleinere) 
musea in de regio, mogelijkheden tot 
het combineren van museumbezoek 
met een bezoek aan de Dionysiuskerk. 
Ideeën die nu spelen en die we gaan 
onderzoeken. We willen ons ook meer 
richten op zaken die echt op Asselt, 
Swalmen, Roermond en de directe om-
geving betrekking hebben en juist daar 
de bezoekers over informeren. Het 
aanbieden van wisselende tentoonstel-
lingen naast de vaste exposities dient 
ervoor te zorgen dat mensen terugko-
men en steeds iets nieuws zien, horen 
en beleven. Ook dat moet bijdragen 
aan het unieke karakter van ons mu-
seum. Een bijzonder museum dat niet 
verloren mag gaan!” n

(*)  Dit is een geologisch tijdvak dat duurde 
van 2,58 miljoen jaar geleden tot 11.700 
jaar geleden.

< Vervolg van pagina 1: Museum Asselt>

Vleugellansen

“Het is 5 voor 12 
voor het museum! 
Bij de gemeente en 

de provincie kan 
gesproken worden 

over subsidies, maar 
toekenning hiervan 

is tegenwoordig geen 
vanzelfsprekendheid 

meer. En van alleen de 
entreegelden kunnen 
we niet rondkomen.”

Mammoeten in Museum 
Asselt

Naar de website

Educatief VR-
Noormannenzwaard

Scan de 
QR-code

Scan de 
QR-code

Scan de 
QR-code

Museum Asselt is dit jaar 
(vanaf 16 april) tot 29 oktober 

geopend op  
zondagmiddagen tussen 
14.00  uur en 17.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op 
www.museumasselt.nl.

Vikingen I: Het Mysterie 
Van Ascloa

Vikingen II: Het Mysterie 
Van Het Vikingzwaard

Scan de 
QR-code

Scan de 
QR-code

Bekijk het tweeluik eXpeditie 
Vikingen op YouTube:

www.expeditie.tv
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HEUKSKE
ZJWAAMS

Waat is det?
’t Is waal efkes sjrikke

es se door ’t Groenewoud löps
en dao inèns get zuus

waat se neet drek inne sjmieze höbs.
Gelökkig bliek ’t gènne wilje hóndj,

gèn monster, gènne draak;
’t is geweun mer ‘ne tak

dae gerös moog waere aangeraak.
Ich bekiek ‘m mich tegooj:

wie appaart, wie sjoon, waat gek.
Det de natuur bès kreatief is

höb ich vandaag weer èns óntdèk.
Riky, 2023

De Dorpsraad wil in samenwerking met de Stichting  
Gehandicapten Limburg een zogenaamd repair-café  
gaan inrichten in het voormalig gemeentehuis van 
Swalmen. 

Hiervoor zijn we op zoek naar dames en heren die zich wil-
len bezighouden met de organisatie of willen meehelpen 
met repareren.

De bedoeling van het repair-café is dat inwoners met ka-
potte artikelen naar het ‘café’ komen en dat daar mensen 
zijn die dat kunnen repareren. Bijvoorbeeld een kapot 
strijkijzer of koffiezetter, een losse stoelpoot die vastgezet 
moet worden of kleine kledingreparaties.
Het café zou een of twee keer per maand een dagdeel 
open kunnen.

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch 
aanmelden ( 06 212 87 689 ) 

of een mail sturen naar: 
secretariaat@dorpsraadswalmen.nl

Repair Café

De Laeskamer
De Laeskamer is vier dagen per week geopend.
U kunt bij ons terecht voor het ruilen van boeken en  
puzzels. Verder kunt u hier tijdens deze openingstijden 
altijd binnenlopen voor de gezelligheid, om even een 
praatje te maken met de gastvrouw. 
U kunt er De Limburger komen lezen of iets opzoeken 
in de consumentengids. Andere mogelijkheden om 
even in een andere omgeving te zijn en sociale con-
tacten te leggen zijn een spelletje Rummikub spelen of 
samen aan een legpuzzel werken. 

Openingstijden De Laeskamer: 
Maandag  van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag  van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag  van 10.00 tot 12.00 uur 
Donderdag van 14.00 tot 16.00  uur.

Atlas, het achtste en laatste deel in de 
Zeven zussen-serie van Lucinda Riley, 
vertelt het verhaal van Pa Salt en begint 
in Parijs, 1928. Een voor dood achterge-
laten jongen wordt in huis gehaald door 
een liefdevolle familie. Daar bloeit hij vol-
ledig op, maar het blijft een mysterie wie 
hij écht is. De jongen weigert een woord 
los te laten over zijn verleden. Net als hij 
de ellende waarvoor hij is gevlucht bijna 
is vergeten – evenals de belofte die hij 
heeft gezworen na te komen – rukt het 
kwaad op in Europa en weet hij dat hij 
weer zal moeten vluchten.
[ Dit boek is te leen bij De Laeskamer ]
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Prominent vooraan op de foto Jan Cox 
(inmiddels 93 jaar oud en 65 jaar lid). 
Hem koos de redactie uit voor een in-
terview.

Jan, kijk je ook elke maandagmorgen 
in de krant voor de zondagse voetbal-
uitslagen in de Vierde Klasse D?
“Nou, dat hoeft niet per se, want ik ga 
bijna elke week naar De Bosberg, ten-
minste als het eerste team thuis speelt 
en het mooi weer is. En dan weet ik de 
uitslag al. Maar het klassement bekijk ik 
natuurlijk wel. Ik ga meestal met Tuur 
Heijnen. We zitten dan samen op het be-
jaardenbankje bij de kantine en hebben 
daar goed uitzicht. We juichen uiteraard 
bij elk doelpunt. En drinken soms na af-
loop een biertje. Vroeger ging ik ook wel 
met Daan Lebon en Peter Dijcks naar 
de uitwedstrijden.”

Hoe ben je ooit bij DES terecht-
gekomen? Heb je ook gespeeld? 
“Dat is heel toevallig gegaan. Ik was 27 
jaar, gaf helemaal niets om voetballen, 
maar fietste wel eens op weg naar mijn 
werk (bij de Fordgarage van Op ’t Root) 
af met de toenmalige voorzitter Jeu op 
den Camp. Op een keer zei hij dat hij 
een secretaris zocht voor de voetbal-

Geen voetballer,
maar trouw aan DES
Bijna een compleet elftal, de jubilarissen op de foto, die de redactie kreeg toegestuurd door voetbalvereniging DES 
Swalmen. De mannen werden gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsborrel in de kantine op De Bosberg en toegesproken 
door voorzitter Frans Backus.

club. Of dat niets voor mij was. Ik heb 
toen meteen ‘ja’ gezegd, zonder te we-
ten wat die functie in zou houden. Daar 
kwam ik nog wel achter. Als secretaris 
van zo’n grote club moet je niet ge-
trouwd zijn, dat is verrekkes veel werk. 

“Ik ben dus op de fiets 
tussen Swalmen en 

Roermond secretaris 
geworden van DES.”

Maar zelf gespeeld heb ik nooit. Ik vind 
het een geweldig spelletje om naar te 
kijken.”

De huidige secretarissen hebben 
het een stuk gemakkelijker omdat 
alles op de computer wordt bijge-
houden. Hoe ging dat in jouw tijd?
“Ik ben secretaris geweest van 1957 tot 
1973. We hadden toen meer dan tien 
elftallen, waarvan alles moest worden 
bijgehouden in van die grote kasboe-
ken. Nieuwe gegevens werden gewoon 
onderaan geschreven, die kon je niet 
op alfabet ertussen zetten. Als een 
waarschuwing was gegeven, moest ik 
daar meteen een rapport van schrijven 

en dat doorgeven aan de KNVB. De 
krant belde wel eens op om uitslagen 
te horen. Heel veel werk had ik aan de 
internationale jeugdtoernooien. Daar-
voor moest alles schriftelijk gebeuren, 
wachten op antwoord, telefoontjes met 
Beimerstetten (even ten noorden van 
Ulm in Zuid-Duitsland) plegen. Ik had 
thuis geen typemachine, maar mocht 
die van mijn werk ná werktijd gebrui-
ken voor verenigingswerk. Ook mocht 
ik van mijn baas de postzegels plakken 
op kantoor en de nodige telefoontjes 
naar het buitenland plegen onder werk-
tijd. Jaarverslagen en vergaderagen-
da’s maken hoorde natuurlijk ook bij 
het secretariaatswerk. Maar ik heb het 
altijd met plezier gedaan.”

In het jubileumboekje uit 2002 staat 
dat je de administratie voerde van-
af een oude Singer-naaimachine. 
Hoe moeten we dat begrijpen?
“O, ik heb lang bij mijn ouders op de 
Heistraat gewoond en die naaimachi-
ne gebruikte mijn moeder niet meer. 
Daarop, daaronder en eromheen kon ik 
mooi al mijn mappen, boeken, papieren 
en aantekeningen van DES bewaren. 
Na de secretariaatsperiode ben ik nog 
tien jaar bestuurslid gebleven tot mijn 
52ste.”

Heb je toen een andere taak op je 
genomen?
“Ik heb in die jaren de toto medegeor-
ganiseerd. Er deden een paar honderd 
Swalmenaren aan mee. Die vulden een 
formulier in bij (toen nog) boekhandel 
Huysmans. De centen en die formu-
lieren moest ik elke vrijdagavond naar 
Roermond brengen, naar het centrale 
inzamelpunt bij café Willems op de 
Godsweerdersingel. Ik heb nooit ge-
hoord dat er een vette prijs is gevallen 
op een ingevuld formulier uit Swalmen. 
Maar de vereniging hield er wel wat aan 
over.
Verder heb ik in 1973 het beheer van 
de nieuwe kantine op het sportpark op 
me genomen. Gelukkig met hulp van 
anderen, want zo’n kantine is gewoon 
een compleet bedrijf. We maakten lange 
zondagen op De Bosberg. Spelers en 
publiek waren best dorstig na afloop van 
een wedstrijd. De gasten bleven ook 
wel hangen. Langer dan anderhalf uur 
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Van links naar rechts: Thijs Bonten (50 jaar lid), Ernst Jan Meerbeek (afscheid- 
nemend bestuurslid jeugd), John Trepels (50 jaar lid), Martien Jenneskens (50 jaar 
lid), voorzitter Frans Backus, Luc Tacx (25 jaar lid), Stefan Perriens (40 jaar lid) en 
Roy Dijcks (40 jaar lid). Niet op de foto: Jo Simons (65 jaar lid) en Jürgen Richter 
(40 jaar lid).
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mocht niet, dat was concurrentie voor 
de officiële horeca. Ook na de trainingen 
was de kantine open; ’s winters wilde ik 
dan wel eens zorgen voor erwtensoep. 
Vooral in de beginjaren was het er zeer 
druk. Een beetje bezorgd waren we 
vooraf wel hoe Daan en Lies Koelen 
zouden reageren als we zelf een kantine 
zouden hebben. Die zorg bleek niet no-
dig, want Daan stak ons zelfs een en-
velop met inhoud voor de start toe, toen 
we vertelden over onze nieuwbouwplan-
nen. Maar café Wilhelmina is wel altijd 
ons clublokaal gebleven. Het bestuur 
vergaderde daar ook. En bij uitwedstrij-
den werd altijd gezamenlijk vertrokken 
vanuit dit clublokaal en er ook weer te-
ruggekeerd na afloop.
Na 25 jaar bestuur vond ik het genoeg. 
Nu ben ik al bijna 30 jaar erelid van 
DES. Ik ben erg van voetbal gaan hou-
den, ga zoveel mogelijk naar thuiswed-
strijden van Swalmen 1 kijken, soms 
ook van de andere teams.” 

Is er een feest/jubileum/evenement 
van DES waar je de beste/mooiste 
herinnering aan hebt?
“Dat was voor mij toch het allereerste in-
ternationale A-jeugdtoernooi in 1968 in 
Beimerstetten. Ik had onze A-jeugd in-
geschreven voor een toernooi in Illerzell, 
maar hoorde daar niets meer van. Dat 
was natuurlijk erg teleurstellend voor de 
voetballers voor wie zo’n voetbaluitstap-
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je naar het buitenland een eenmalige 
kans was. Ik schreef daarom een best 
emotionele brief en kreeg tot mijn ver-
bazing antwoord uit Beimerstetten: zij 

organiseerden ook zo’n internationaal 
toernooi en hadden ons verzoek door-
gestuurd gekregen van de collega’s in 
Illerzell. Natuurlijk wilden we meedoen. 
Heerlijk om dat allemaal te regelen, ik 
voelde me echt reisleider. Die eerste 
keer gingen we met auto’s en ’n paar 
busjes. Voor de 15 jongens was alles 
hartstikke nieuw: ondergebracht wor-
den in een buitenlands gezin of bij een 
groot boerenbedrijf, grote potten bier 
die ze kregen voorgezet, spelen te-
gen Pruusse, Zwitsers (uit Bulach) en 
Fransen (uit Benfeld). Een onvergetelij-
ke ervaring. Zelf ben ik wel een keer of 
twintig meegeweest naar deze A-jeugd-
toernooien en heb nog steeds contact 
met mensen van het eerste uur. Dat is 
ook het mooie aan deze sport: Je leert 
heel veel mensen kennen met hun kwa-
liteiten, hun karakters. Ik hoop er nog 
lang van te mogen genieten.” n

“Ik heb nooit gehoord 
dat er een vette prijs 
is gevallen op een 

ingevuld toto-formulier 
uit Swalmen. Maar de 

vereniging hield er wel 
wat aan over.”
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Maikel, wat is AutoMaatje eigenlijk 
en hoe gaat het in zijn werk?
M: “Het project is een initiatief vanuit 
de ANWB, gebaseerd op vrijwilligers. 
Zij vervoeren met hun eigen auto min-
der mobiele plaatsgenoten. Zo kun-
nen deze er toch op uit. Je moet dan 
denken aan ritjes naar het ziekenhuis, 
naar de kaartclub of op familiebezoek. 
Indien een aanvraag van een deelne-
mer binnenkomt wordt de rit via een 
systeem aan een vrijwilliger gekoppeld. 
De vrijwilliger woont zo dicht mogelijk 
bij de deelnemer, waardoor de kosten 
zo laag mogelijk te blijven. Het systeem 
rekent verder het totaal aantal kilome-
ters uit, uitgaande van het huisadres 
van de vrijwilliger. Door het aantal kilo- 
meters te vermenigvuldigen met het 
kilometerbedrag (€ 0,35) krijg je het te 
betalen bedrag. Vooraf wordt altijd aan 
de deelnemer gemeld wat de rit onge-
veer kost. Want stel er is een omleiding, 
dan komen deze extra kilometers erbij. 
Sommige zaken weet je niet vooraf. 
Verder betaalt de deelnemer ook het 
parkeergeld, bijvoorbeeld bij het zieken- 
huis. Overigens krijgt de vrijwilliger 
vooraf een e-mail met daarin alle ge-
gevens, waar de deelnemer opgehaald 
moet worden, waar deze naar toe wil, 
hoeveel kilometer de rit is, et cetera.

Bernadette, jij bent vrijwilliger bij 
AutoMaatje.
B: “Ja, bij de start van het project in Roer-
mond in 2019 heb ik mij aangemeld als 
chauffeur. Vanaf dat moment doe ik de 
ritjes met heel veel plezier. Dat komt ook 
omdat je als vrijwilliger vooraf aangeeft 
welke dagen/dagdelen je beschikbaar 
bent. Maar deze dagdelen hoef je niet 
per se vrij te houden. Dus als ik dinsdag 
en vrijdagmiddag beschikbaar ben, wil 
dit niet zeggen dat ik dan verder niets 
kan doen. Als ik bijvoorbeeld op dins-
dagmiddag net een verjaardag heb en 
ik word gebeld, dan kan ik helaas niet. 
In al die jaren heb ik alleen maar positie-
ve ervaringen, zowel met de coördinatie  
van AutoMaatje als met deelnemers. 
Deze laatsten zijn altijd héél erg dank-
baar! Sommigen weten gewoonweg 
niet wat hun overkomt, zoals laatst nog 
een mevrouw die ik vanuit Boukoul naar 
Posterholt heb gebracht. Het verloopt 

Minder mobiel en voor vervoer 
afhankelijk van anderen? 
Dan is het vervoersproject AutoMaatje wellicht een oplossing. Maikel Pollaert is coördinator van Automaatje dat een 
onderdeel is van Maatje op Maat. Deze organisatie biedt maatjes aan voor verschillende vragen, onder andere ook 
voor AutoMaatje.  Bernadette Smeets is vrijwilliger/chauffeur bij AutoMaatje. Samen vertellen zij meer over dit voor 
veel mensen nog onbekende vervoersproject.

altijd soepel, want je haalt de deelne-
mers aan de deur op en je brengt hen 
aan de deur terug. Het project is abso-
luut een aanvulling op de vervoersmoge-
lijkheden die er al zijn. Maar AutoMaatje 
is géén concurrentie. Ik denk dat veel 
mensen niet goed weten of ze hier-
voor in aanmerking komen. Maar of je 
als minder mobiele nou naar de kapper 
gaat, op bezoek bij de kinderen, naar 
de apotheek, het kerkhof, bloemen gaat 
halen of naar het ziekenhuis. Je kunt dit 
allemaal doen met AutoMaatje! Er zijn 
mensen die regelmatig gebruik maken 
van AutoMaatje, maar ik ben niet altijd 
in de gelegenheid. Het is ook niet zo dat 
deelnemers mij bellen. Dat is wel eens 
aan mij gevraagd: kan ik jou zelf bellen? 
Maar de afspraak is dat dit niet gedaan 
wordt.” 
M: “Het is belangrijk dat álle ritten gere-
gistreerd staan. Sowieso hebben de vrij-
willigers een (wa of allrisk) verzekering 
zoals elke automobilist. Maar specifiek 
daarnaast is het verplicht voor de vrij-
williger om een inzittendenverzekering 
te hebben. Andersom: de deelnemers 
moeten een aansprakelijkheidsverzeke-
ring hebben. Op deze wijze kan, als er 
iets gebeurt, dit op de eigen verzekering 
verhaald worden. Daarom is het belang-
rijk dat de ritten geregistreerd staan. Stel 
er gebeurt iets dat niet op de eigen ver-
zekering verhaald kan worden, dan is er 
als ‘vangnet’ nog altijd een collectieve 
vrijwilligersverzekering.”

Zijn de ritten aan bepaalde tijden 
en afstanden gebonden? 
B: “Vrijwel alle ritten voor mij zijn over-
dag, zo vanaf 9.00 uur of 10.00 uur 
’s morgens. Persoonlijk vind ik het 
’s avonds minder prettig om te rijden, 
zeker als het sneeuwt, regent en het 
donker is.”
M: “Er zijn geen ‘begin- of eindtijden’ 
voor de ritten. Er is wel eens een vraag 
geweest voor ’s morgens om 7.00 
uur en een rit om 22.00 of 22.30 uur 
komt ook wel eens voor. Maar later of 
’s nachts heb ik nog niet meegemaakt. 
Qua afstanden is er geen beperking, 
maar het ligt er wel aan wat de vrijwil-
liger wil. Er zijn vrijwilligers die alleen 
maar in de regio Roermond rijden, 
maar er zijn vrijwilligers die wel verder 
willen rijden. Het buitenland is ook mo-
gelijk;  incidenteel komt dit wel eens 
voor. Vorig jaar ging een mevrouw met 
haar dochter naar een vakantiepark in 
Lommel in België op vakantie. Zij wer-
den tot aan hun huisje gebracht en na 
een week weer opgehaald.” 
“Afhankelijk van de bestemming zal de 
chauffeur wachten op de cliënt. Onge-
veer een uur is de gangbare wachttijd. 
Indien er een afspraak met de cliënt 
is die meerdere uren duurt, zal er een 
chauffeur de heen- én terugreis verzor-
gen of een andere de terugrit.
Overigens wordt dit altijd van te voren 
met zowel cliënt als chauffeur afge-
stemd.”
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Oet Zjwame

Wie ben je en wat doe je in het 
dagelijks leven?
Ik ben Tonnie Cooke-Kok, getrouwd 
met Jamie en moeder van Holly (11) en 
Esmée (9). Ik woon in Cornwall, één van 
de mooiste delen van Engeland wat mij 
betreft. Na jaren binnen de forensische 
zorg gewerkt te hebben, werk ik sinds 
kort als psycholoog in een algemeen 
geestelijk-gezondheidsteam binnen de 
National Health Service (NHS) en ik 
ben afgelopen januari begonnen met 
een vervolgopleiding tot Clinical Asso-
ciate Psychologist aan de Universiteit 
van Plymouth. Naast mijn werk ben ik 
betrokken als coach van het under-9 
meisjes team van Wadebridge Football 
Club waar mijn jongste dochter deel 
van uitmaakt. 

Wanneer ben je uit Swalmen 
vertrokken en waarom?
Ik ben in 2005 naar Engeland vertrok-
ken en samen gaan wonen met Jamie. 
Hij werkte bij de RAF en ik heb hem le-
ren kennen toen hij in Brüggen (D) ge-
stationeerd was. We hebben in eerste 
instantie een jaar in Cornwall gewoond. 
In 2006 zijn we naar High Wycombe 
verhuisd vanwege een overplaatsing 
van Jamie. We hebben op verschillen-
de plekken gewoond, inclusief Heerlen, 
toen Jamie de kans kreeg om drieën-
half jaar bij AFNORTH in Brunssum te 
werken. Uiteindelijk zijn we toch weer in 
Cornwall beland, waar Jamie in 2020 bij 
de RAF is vertrokken na 22 jaar dienst.

Wat mis je het meest aan Swalmen?
Swalmen blijft voor mij ‘thuis’ en ik mis 
vooral mijn familie en vrienden. Het is 
jammer dat ik niet even op bezoek kan 
gaan of samen een verjaardag vieren. 
Ik mis het samen carnaval vieren met 
vrienden, Sjwaampop, zwemmen bij 
De Bosberg en dat je (veilig) overal met 
de fiets heen kunt. En ik mis bepaalde 
gerechten: frietjes met een frikadel, 
witte asperges, zuur vlees, chinees (dat 
is hier in Engeland toch heel anders) en 
vooral de abrikozenvlaai van Bakkerij 
Schreurs!

Wanneer ben je voor het laatst in 
Swalmen geweest en wat was je 
reisdoel?
Ik ben in mei voor het laatst in Swalmen 
geweest. Ik probeer altijd minstens één 
keer per jaar naar Swalmen te komen 
om familie weer te zien en met vrienden 
af te spreken. En we proberen ook altijd 
wat leuke uitstapjes te maken met de 
kinderen, bijvoorbeeld naar de Efteling 
of een dagje Valkenburg. Onze kinderen 
vinden het ook heerlijk dat ze overal met 
de fiets heen kunnen in Nederland, dus 
hebben we tijdens ons laatste bezoek 
onze fietsen meegenomen en fiets- 
tochtjes gemaakt met opa en oma. 

Welke boodschap zou je aan 
de mensen in Swalmen willen 
meegeven?
Geniet van familie en vrienden om je 
heen. Familie en goede vrienden zijn 
goud waard en die verlies je niet zo-
maar, ook niet als je ver weg woont. 
Swalmen is een mooi dorp, maar er zijn 
heel veel mooie en leuke plekken op 
deze wereld die het waard zijn te ont-
dekken. n

Vijf vragen aan uit Swalmen geëmigreerde personen. Deze kunnen al lang 
geleden of recent uit Swalmen zijn vertrokken. Deze keer hebben we de 
vragen voorgelegd aan Tonnie Cooke-Kok, tegenwoordig woonachtig in 
Cornwall.

Hoeveel vrijwilligers zijn er 
momenteel beschikbaar? En 
hoeveel ritten zijn er gemiddeld 
per week?
M: “Op dit moment hebben we 
25 vrijwilligers, waaronder vijf uit 
Boukoul en Swalmen. De vraag 
naar het aantal ritten wordt regel-
matig gesteld, maar daar is geen 
eenduidig antwoord op te geven. 
Het is sterk wisselend. Bijvoor-
beeld: maandag jongstleden waren 
het drie ritten en voor aanstaande 
vrijdag zijn er veertien gepland. Het 
varieert per week heel erg. We heb-
ben zeker behoefte aan extra vrij-
willigers. Altijd! De laatste maanden 
is het vrijwilligersbestand gelukkig 
iets gegroeid, maar vorig jaar heb-
ben we maandenlang een beroep 
moeten doen op steeds dezelfde 
mensen. Zodanig dat we bijna niet 
meer durfden te bellen om te vra-
gen of ze wilden rijden. Je wilt de 
mensen niet overvragen. Met het 
huidig aantal mensen kunnen we 
de incidentele ritten plannen. We 
krijgen ook regelmatig de vraag: ik 
wil elke dinsdagmiddag boodschap-
pen doen. Daar kunnen we helaas 
niet op ingaan.” 
B: “Ervaring leert dat ik een keer per 
week of twee weken een rit heb. Het 
aantal ritten is onder meer afhanke-
lijk van de opgegeven dagen/dag-
delen, de beschikbare vrijwilligers 
en natuurlijk het aantal aanvragen. 
Inwoners in Swalmen vragen nog 
niet zoveel aan omdat ze niet altijd 
weten dat AutoMaatje bestaat. Een 
bezoek aan ziekenhuis, tandarts 
of apotheek dat begrijpen mensen 
wel, dat ze daarvoor gebruik kun-
nen maken van AutoMaatje. Maar 
naar een winkel, een verjaardag, 
een bezoek bij vrienden, zeg maar 
de ‘sociale’ ritjes, dat is voor veel 
mensen onbekend. Bernadette sluit 
af: “Ik vind het heel fijn dat ik op 
deze manier kan helpen én je hebt 
vrijwel altijd hele dankbare mensen 
in de auto.” n

Meer informatie? Kijk op 
www.maatjeopmaatroermond.nl/

automaatje/

Wil je een rit aanvragen? 
Bel minimaal twee werkdagen 
van tevoren naar 0475-345140 
op maandag tot en met vrijdag 

tussen 9.00 en 12.00 uur.
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Colofon
De Zjwamer Gezet is een uitgave 
van de Stichting Dorpsraad 
Swalmen. De redactie bestaat uit 
Riky Simons-Julicher, Chris van 
Goch, Geert Julicher en Patrick van 
Cann.

De Zjwamer Gezet wordt huis-aan-
huis verspreid in Asselt, Boukoul 
en Swalmen, behalve bij adressen 
met een nee/nee sticker. U kunt 
een (extra) exemplaar meenemen 
bij Jan Linders Swalmen of bij 
Van Heijster Kantoor/Boekado. 
Digitaal lezen kan ook. Kijk hiervoor 
op www.dorpsraadswalmen.nl.

Inloopspreekuur 
Zorg & Veiligheid
Heeft u vragen over wonen, 
welzijn, zorg, financiën, WMO of 
krijgt u een brief waar u geen raad 
mee weet? Of maakt u zich zorgen 
over iets of iemand? Loop dan 
vrijblijvend even binnen bij een 
medewerker van VIJF (een nieuwe 
naam voor professionele hulp bij 
zorg en ondersteuningsvragen in 
de gemeente Roermond). 

Iedere dinsdagmiddag 
van 13:00 tot 15:00 uur.
Ook de wijkagent en de buiten-
gewoon opsporingsambtenaar zijn 
dan aanwezig voor vragen over uw 
veiligheid of die van uw omgeving.

Servicepunt Zjwame 
Markt 3a (voormalige gemeentehuis)

Telefoonnummers 

14 0475 of 0475-359101: 
Afdeling Stadstoezicht Roermond. 

112:
Politie bij heterdaad/(bloed)spoed 
en verdachte situaties. 

0900-8844:
Politie bij overige zaken en vragen 
(b.v. stand van zaken aangifte). 

0800-7000:
Meld Misdaad Anoniem.

14 0475:
Gemeente Roermond voor 
meldingen in de openbare ruimte.

Met wie woon jij samen?
Mijn ouders, broer Jesse van 15 jaar, zus Aimée 17 jaar en onze hond: 
Rottweiler Senna.

Wat is jouw grootste wens?
Ik help graag mensen en daarom wil ik politieagente worden.

Wat doe je het liefste?
Spelen met mijn vriendinnen; voetballen en volleyen. Ook zit ik graag 
aan de naaimachine. “Huh?...” Ja, ja! Ik heb elke week naailes en heb 
al een groen T-shirt (zie foto) genaaid en een tasje.

Waar heb je een hekel aan?
Ik houd niet van opruimen. Met knutselen heb ik vaak op elke tafel in 
huis spullen liggen. 

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
Dan werk ik bij de politie en woon ik op mezelf met mijn hond. 
Misschien ontwerp ik dan ook mijn eigen kleding.

Wat zou je als kinder-burgemeester van Swalmen willen 
veranderen?
Ik vind, dat er meer plekken moeten komen voor de jongeren van circa 
14/15 jaar. Dan is het voor hen ook niet meer nodig om in bestaande 
speeltuinen rond te hangen. En hebben we ook geen last meer van 
harde muziek, peuken en rommel. Laat ze zelf maar meehelpen met 
het inrichten van hun eigen JOP (Jongeren Ontmoetingsplek).

Zit jij op de basisschool en vind jij het ook 
leuk om mee te doen aan deze rubriek? 
Meld je dan aan via zjwamergezet@gmail.com

DIT BEN IK

01
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Yente Strijbos, 11 jaar
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